
KlimaatGesprekken coacht je hoe je gemotiveerd, met hoop en humor, 
binnen de grenzen van de planeet aarde kunt gaan leven. En inspireert 
ons om het over klimaatverandering te hebben, zonder de verbinding 
met elkaar en de hoop te verliezen. 

Klimaatverandering?
Wat kan ik daar 
nou aan doen?

Doe mee aan een inspiratiesessie!

6 februari, 20.00 uur
Remonstrantse kerk, 
Dommelhoefstraat 1A, 5613 EL Eindhoven

Meer informatie via bartho@klimaatgesprekken.nl

Een biefstukje kan 
toch nog wel?

En vliegen dan?

We hebben meer 
invloed dan we 
denken


